
Hallelujah 

Looft de Heere Dagboek over de Psalmen voor kinderen 

M. Quist 

Prijs: 13,90                                                                                                                                                  

Een fris ogende uitgave voor kinderen vanaf 9 jaar. De auteur is als oud-kleuterleidster 

bewogen met het lot van de kinderen. De liefde van Christus dringt haar om de kinderen 

aan de voeten van de Kindervriend te brengen. Halleluja betekent: Looft de Heere. Zij 

heeft de psalmen als groepen bij elkaar besproken. B.v.: Messiaanse Psalmen; die 

verwijzen naar de Heere Jezus. Er zijn leerpsalmen, gebedspsalmen, morgen- en 

avondpsalmen, boetepsalmen e.a. Iedere dag begint met een opschrift:  

1 januari Koning Jezus.  

Korte toelichting.  

Lezen: Psalm 2: 1-5.   

Elke dag eindigt met een oproep, met een vraag e.a.; bij de eerste dag: De beste tijd om 

voor Koning Jezus te buigen is: heden.. nu! 

Kort citaat: ‘Het is nodig om van koning te veranderen in ons leven. Anders is het einde 

niet goed’.  (-) Iedereen zal moeten belijden dat Hij Koning is.’ 

23 juni Reispsalmen. Zingen op de reis.                                                                                                         

Zing je ook wel eens als je op reis gaat? Zingen in de auto bijvoorbeeld.                                             

De Israëlieten zingen altijd als ze voor hun feesten naar Jeruzalem lopen.    

Lezen: Psalm 120.  

Waar dachten de Israëlieten aan op de drie grote feesten? 

Van harte aanbevolen!  


